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Bibliotheek: 
Dagelijks komen kinderen naar onze
activiteitenruimte om een Engels boek uit
te kiezen om thuis of op school te lezen.
Jaarlijks wordt de bibliotheek aangevuld
met nieuwe boeken. Tot op heden is het
een groot succes en zorgt de bibliotheek
voor veel lees- en leerplezier! 

Ontwikkelingsgerichte activiteiten:
Op dinsdag-, donderdag- en
zaterdagmiddag staat onze
activiteitenruimte open voor alle kinderen
in Namasuba en omliggende wijken. Onze
ruimte is ingericht voor alle leeftijden. We
vinden het belangrijk dat de kinderen in de
activiteitenruimte ook echt kind kunnen
zijn. Bij ons kunnen de kinderen spelen,
zichzelf zijn en ontwikkelen. 

Met trots sturen wij jullie onze eerste nieuwsbrief. Zonder jullie zou Stichting Namasuba Kids nooit
zo’n succes zijn geworden! Jullie zijn onze lieve kindsponsoren, vrienden, kerken, bedrijven en
fondsen die ons verrassen met spontane donaties, mensen die ons steunen met spullen voor onze
acties, mensen die gratis printen, mensen die spullen meenemen naar Oeganda en mensen die ons
op social media volgen en onze naam uitdragen. Samen helpen we de kinderen die dat hard nodig
hebben naar school en naar een mooiere toekomst. We kunnen jullie niet vaak genoeg bedanken,
jullie helpen ons verschil te maken! 

In deze nieuwsbrief blikken we terug het afgelopen jaar, naar alle activiteiten en acties en stellen we
heel graag onze nieuwe enthousiaste vrijwilliger aan jullie voor! Ook krijg je een korte
indrukwekkende impressie van Anita’s reis naar Oeganda afgelopen januari. 

Onze activiteiten in

Oeganda in 2023
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Activiteiten in Nederland in 2023

Kindsponsoren
Op dit moment gaan er met onze hulp 33 kinderen naar school!
Dit lukt doordat 38 mensen elke maand tussen de €5 en €25
storten. Als aanvulling hierop gebruiken we de eenmalige
donaties. 

VriendenLoterij
Inmiddels zijn er al 21 loten van de VriendenLoterij aan onze
stichting gekoppeld. Door gratis je lot te koppelen aan Namasuba
Kids gaat er maandelijks €6,30 per lot naar onze stichting. Het is
nog steeds mogelijk om je lot te koppelen! Dit kan door te bellen
met de klantenservice (088-0201020), kies optie 5. Onze
registratiecode is 20988.  

Bazaar Messiaskerk
We hebben een deel van de opbrengst van de jaarlijkse bazaar
van de Messiaskerk in Wassenaar gekregen. Met deze donatie
gaan vanaf begin deze maand 9 nieuwe kinderen naar school! 

Tye dye T-shirts makenKerstactiviteit:
Bij gebrek aan een echte,
maken we onze eigen
kerstboom én versieringen.
Veel leuker ook!  

Brievenuitwisseling met de St.
Jozefschool:
Docente en vriendin van de
stichting Mirte geeft les in groep
8 van de St. Jozefschool in
Wassenaar. De leerlingen van
haar klas en de leerlingen van
P5, P6 en P7 van de Victory
Primary School  hebben over en
weer Engelse brieven naar
elkaar geschreven. Een
schrijfmaatje aan de andere kant
van de wereld, hoe leuk is dat?! 

LEES MEER OVER ONZE

ACTIVITEITEN OP ONZE

WEBSITE

WWW.NAMASUBAKIDS.COM. 

We hebben een nieuwe
website, een zakelijke
bankrekening geopend, een
logo ontworpen en een ANBI
status gekregen! 

NAMASUBA KIDS
  TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE



OUR STRATEGY

Een nieuwe vrijwilliger, even

voorstellen…
Ik ben Anna Kobusinge, ik ben 20 jaar oud en woon in
Namasuba. Ik ben de nieuwe vrijwilliger bij Stichting Namasuba
Kids. Anita heeft mij gevraagd om een deel van haar taken over
te nemen hier in Oeganda. Ik was zo blij toen ze mij vroeg, ik
heb gelijk ja gezegd! Stichting Namasuba Kids heeft ons gezin
het afgelopen jaar geholpen, dankzij Namasuba Kids kunnen
mijn zusjes Deborah en Sarah naar school! Zelf heb ik een
opleiding gedaan voor mode en design. 

Ik ben gelovig en ik ga naar de kerk. Ik vind het belangrijk om
iets goeds te doen voor mensen die hulp nodig hebben, om
mijn verantwoordelijkheid te nemen en om hard te werken. ‘Als
ik een kans krijg goed te doen, zal ik alles geven wat ik heb.’ 

Anita’s reis naar Oeganda 

januari 2024

Op 2 januari was het zover, eindelijk weer naar Oeganda! Leuke
activiteiten voorbereid, een mooie reis samengesteld en vooral
een lange to do list gemaakt. Want terug verhuizen naar
Nederland, betekent niet dat Namasuba Kids stopt!

Ik begon met een mooie reis door Oeganda. Samen met
Thomas, Jasper, Robin en Julius reis ik door het zuiden van
Oeganda. We hangen voornamelijk de toerist uit, gaan op safari
en slapen in mooie lodges. Maar we reizen ook door het land,
rijden door steden en kleine dorpjes. Ik voel me een bezoeker,
een toerist en ik voel me nog helemaal niet thuis. Ik voel me
verdrietig want ik hoopte thuis te komen met een fijn gevoel.
Een land waar ik zo lang met zoveel plezier heb gewoond,
voelt vreemd. Ook vind ik de armoede heftig, misschien omdat
we ook de luxere kant zien? Misschien moet ik eerst wennen?
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Terug in Namasuba hebben we een mooie dag georganiseerd met
nieuwe kleding voor alle kinderen en met leuke sportactiviteiten. Alle
ingezamelde kleding heeft een nieuwe eigenaar. Ruim 100 kinderen
hebben een nieuw setje kleding gekregen en hebben leuke
activiteiten gedaan. En een fantastisch nieuwtje, we hebben een
nieuwe vrijwilliger in Oeganda. Anna, zij zal een groot deel van mijn
taken overnemen zodat Namasuba Kids door kan gaan! 

Samen met Julius ga ik een paar dagen naar Karamoja, het noorden
van Oeganda. Terug in de tijd, het leven lijkt hier stil te staan. Mensen
slapen in hutjes, lopen kilometers voor water, er is geen elektriciteit
en kinderen lopen met vieze en kapotte kleding. Het is erg moeilijk
om te zien en vooral te ervaren. Hebben kinderen hier een toekomst?
Werken op het land, trouwen en veel kinderen krijgen, is dat een
toekomst? Misschien wel? Of misschien willen de kinderen en
jongeren een andere toekomst, maar zijn er geen kansen? 

Onze auto zit helemaal vol, 100 gevulde rugtassen en een hele berg kleding. Dat ze het hier nodig
hebben is zeker. We delen 100 rugzakken uit aan 100 kinderen die het allemaal heel hard kunnen
gebruiken. Kinderen komen overal vandaan want iedereen wil zo’n mooie rugzak. Een rugzak gevuld met
schriften en een etui met pennen, kleurpotloden, grijze potloden, gummen en puntenslijpers. Sommige
kinderen krijgen voor het eerst van hun leven een rugzak, de blijdschap is ontroerend. De kleding laten
we achter in het dorp. Zij zullen dit later uitdelen, er is voor ieder wat moois.

Onderweg terug naar Kampala, maken we een stop in Soroti. Bij een lokaal tentje kopen we ons ontbijt.
Als ik om me heen kijk, zie ik zo’n 30 straatjongeren rond dit tentje hangen. Ik zie ze slapend op de grond,,
in een vieze steeg, ik zie ze kerosine snuiven. Ik voel me verdrietig, maar het voelt ook intimiderend. Ze
vragen of ik iets voor ze wil kopen, ik zeg nee maar mijn hart doet pijn. Jongeren die weg zijn gelopen uit
hun dorp, bij hun familie weg. Op zoek naar een mooiere toekomst in de stad, maar nu moeten leven op
de straat. Komen ze ooit van de straat af? Waarschijnlijk niet, niet zonder hulp. Als mijn ontbijt klaar is,
geef ik de man wat meer geld en zeg dat hij elke jongere hier een samosa mag geven. Voor mij 3 euro,
voor hen misschien wel het enige wat ze te eten krijgen vandaag. Ze zijn dankbaar en blij, maar er wordt
ook afgepakt.
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Vragen, opmerkingen of wil je reageren? 

Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag met ons in contact
komen? Bel of app dan met Anita op 06-22038926 of mail naar
info@namasubakids.com
IBAN: NL23 ABNA 0121980944 tnv Stichting Namasuba Kids

Volg is ook op sociale media: 

En vergeet geen kijkje te nemen op onze mooie website!
namasubakids.com

Terug in Namasuba, nog een paar dagen voor ik naar Nederland
vlieg en nog zoveel te doen. Rust is er niet, emoties en gevoelens
zijn er wel. Zaterdagochtend heb ik alle sponsorkinderen en ouders
uitgenodigd om kennis te maken met Anna en om hun spullen voor
komend termijn op te halen. Maar niet alleen de huidige
sponsorkinderen en ouders staan er, de hele compound staat vol
met families die Namasuba Kids om hulp komen vragen. Hoe ga ik
dit doen, waar moet ik beginnen? Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
En dit gaat het hele weekend zo door! Ruim 75 families komen
langs, 75 keer hetzelfde gesprek, met ieder een eigen verhaal. Dit
is heftig, ik voel met de kinderen mee. Zoveel families hebben onze
hulp nodig, we kunnen onmogelijk iedereen helpen. Maar hoe we
hieruit een paar kinderen moeten kiezen weet ik niet.

Buiten al deze nieuwe aanvragen om, delen we ook nog 150
gevulde rugtassen uit in Namasuba! We eindigen de reis met heel
veel lachende kinderen, heel veel dankbaarheid en heel veel
blijheid.

Met een lach en een traan vlieg ik weer naar Nederland. Ik heb
veel emoties gevoeld en het was heftig. Er zijn 2 vragen die rond
blijven spoken door mijn hoofd, is er meer armoede in Oeganda of
zie ik meer armoede? En wat kan Namasuba Kids hieraan doen?
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Zoals jullie lezen, zijn we hard nodig in de wijk Namasuba en
omliggende wijken. De families en vooral de kinderen hebben ons
nodig! Helpen jullie mee? Vertel familie, vrienden, collega’s en
kennissen over Namasuba Kids, stuur deze nieuwsbrief rond, breng
ons als goed doel in voor een actie op jouw school of werk, zamel
geld in met je verjaardag. Maar vooral, vertel over onze kinderen en
vertel dat 100% het geld ook echt naar de kinderen gaat. Wij zijn blij
met elke euro!

https://www.instagram.com/namasubakids/
https://www.facebook.com/Namasubakids
https://www.linkedin.com/company/89249329/admin/feed/posts/

